Kerknieuws Made en Drimmelen
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Jaargang 8, oktober 2025




Kerkdiensten

Zondag S oktober
10.00 uur: dhr. Ad den Besten uit Sliedrecht
Dienst in Hooge Zwaluwe

Zondag 12 oktober
10.00 uur: hr. P.A. de Jongh uit Raamsdonksveer
Dienst in Made

Zondag 19 oktober

10.00 uur: mw. Marjanne de Bruin uit Molenaarsgraaf
Deurcollecte: Restauratiefonds

Dienst in Drimmelen

Zondag 26 oktober
10.00 uur: mw. Beatrijs Hofland uit Oosterhout
Dienst in Made

Zondag 2 november

10.00 uur: ds. Henrieke ten Thije uit Prinsenbeek
Deurcollecte: onderhoud kerkhof

Dienst in Drimmelen

Samen Soepen

Op donderdag 30 oktober willen wij Wilma,

Bep, Ine, Asia, Anja en Corrie weer soep J // /
gaan maken. Kom voor het gezellig samen -

zijn, een praatje, belangstelling hebben voor .\

elkaar. Voor de hoeveelheid soep is het fijn
als we weten met hoeveel personen we zijn.
Graag opgeven voor 27 oktober op volgend

emailadres:
corriebreugem@outlook.com
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Kerkelijke zaken

Hervormingsdag: Geen angst, maar vrijheid

Een vaste Burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen.
Al drukt het leed, al dreigt het lot,

Hij doet zijn hulp verschijnen.

[Lied 370]

Op 31 oktober denken veel mensen aan Halloween, met pompoenen,
maskers en griezelige verhalen. Maar wist u dat deze datum in onze
kerkelijke traditie een heel andere betekenis heeft? Op 31 oktober 1517
spijkerde Maarten Luther zijn beroemde 95 stellingen aan de deur van
de slotkapel in Wittenberg. Daarmee wilde hij misstanden in de kerk
aan de kaak stellen. Wat begon als een oproep tot gesprek, groeide uit
tot de Reformatie: het begin van de protestantse kerken.

Hervormingsdag is dus ook een beetje onze "verjaardag" als Protestantse
Kerk. Niet om trots te zijn op scheuringen, maar om dankbaar te
gedenken dat het Woord van God weer centraal kwam te staan. Luther
wilde dat iedereen zelf de Bijbel kon lezen en ontdekte opnieuw de kern
van het evangelie: Gods genade is een gratis geschenk. Niet angst, maar
vrijheid in Christus!

Rond Hervormingsdag zingen we vaak het lied Een vaste burcht is onze
God, geschreven door Luther zelf. Het is een lied vol vertrouwen: midden
in alle onzekerheid en strijd blijft God onze toevlucht. Woorden die toen
klonken, maar die ook nu troost en moed geven.

Misschien is Hervormingsdag daarom wel een prachtig tegenwicht voor
Halloween. Waar de één draait om angst en duisternis, vieren wij dat we
mogen leven uit het licht van Gods genade. Geen angst, maar vrijheid.
Geen duisternis, maar vertrouwen. Want:

"Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken."
Een mooie Hervormingsdag gewenst!

Hartelijke groet,
Beatrijs Hofland




Samen Oop weg naar een nieuwe naam

Elke naam

Elke naam
een licht

Elke naam
een belofte

Elke naam
een verbondenheid

Elke naam
een verhaal

Elke naam
een gezicht

Elke naam
een herinnering

Elke naam
noemenswaardig

Marinus van den Berg

Onze kerken van Made, Drimmelen en Hooge Zwaluwe groeien steeds
meer naar elkaar toe. We delen geloof, hoop en liefde: in de eredienst,
het pastoraat, de diaconie en in al het omzien naar elkaar. Nu we
samen onderweg zijn naar één gemeente, zoeken we ook een nieuwe
naam die recht doet aan ons verleden, ons heden én onze toekomst.

Een naam die klinkt als wij: geworteld in het Evangelie, open naar de
wereld en vol vertrouwen in Gods zegen over de weg die voor ons ligt.

We nodigen iedereen van harte uit om mee te denken! Welke naam
past volgens u of jou bij onze gezamenlijke geloofsgemeenschap?

@ Stuur je voorstel naar pkdrimmelen@hotmail.com of meld hem bij
een van de kerkenraadsleden.

Samen ontdekken we hoe onze nieuwe naam mag klinken: een naam
die ons verbindt in geloof, hoop en liefde.
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Gemeenteberaad 23 november 2025

Zoals u wellicht bekend zijn we als gemeenten momenteel voortvarend
aan de slag met het project samengaan. Graag willen we u op 23
november aansluitend de kerkdienst te Made uitnodigen voor het
gemeenteberaad. De commissie zal u dan (inhoudelijk) informeren over
de stand van zaken, hiernaast is er ruimte voor overleg, kunt u uw
eventuele zorgen delen en vragen stellen. Wij vragen alle gemeenteleden
om zelf na te denken over hoe u de toekomst ziet van onze gemeenten.
Wij hopen op een grote opkomst, want het zou fijn zijn als we het hier
met veel mensen over kunnen hebben en we na consensus in 2026 als
gemeente gezamenlijk ja’ kunnen zeggen tegen het toekomstplan voor
onze kerken. De hoofdonderwerpen van het gemeenteberaad zijn het
project samengaan en de nieuwe gemeentenaam (zie elders in dit
kerknieuws).

Namens de gezamenlijke kerkenraad,

Met vriendelijke groet,
Dirk-Jan Heil -kerkrentmeester

Kerkvoogdij Drimmelen

Kerkbalans / Giften
07 september € 1,00
15 september € 45,00 (Monumentendag)

Alle gevers hartelijk dank.

Verjaardagen 75+ (Made en Drimmelen)

Made

12 oktober Mevr. N.C. Bakx-Harthoorn
18 oktober Mevr. M. van Dijk-Heil
Drimmelen

10 oktober mw. M.C. de Visser - Luteijn

12 oktober hr. C.J. van Loon




Collecten Drimmelen

Made

07 augustus Diaconie € 27,50
Kerkvoogdij € 26,90
Kerkvoogdij € 22,20

21 augustus Diaconie € 21,20
Kerkvoogdij € 26,70
Kerkvoogdij € 29,10

Drimmelen

31 augustus Diaconie € 34,20
Kerk € 33,90
Kerkhof € 14,00

14 september CliniClowns € 28,70
Kerk € 36,40

Restauratiefonds € 22,90

Diaconieén Made en Drimmelen

De opbrengst van de diaconiecollecten in oktober gaat naar Vrienden
van Amphia.

Vrienden van Amphia Net dat stapje extra

Een ziekenhuis waar iedereen zich welkom voelt, waar een fijne sfeer
heerst en waar we verrassen en zorgen voor afleiding. Is onze missie!
Omdat het ziekenhuisbudget bestemd is voor het leveren van de beste
zorg, is er vaak geen budget voor deze belangrijke thema’s. De Vrienden
van Amphia maakt daarin het verschil! Door geld in te zamelen en deze
projecten te financieren.

Een van de projecten in 2024: Stimuleren om meer te bewegen
Patiénten die zijn opgenomen, liggen nu meer dan 80% van de tijd in
bed. Om hen te stimuleren uit bed te komen en meer te bewegen, is
het project ‘Beweging en Beleving’ gestart. De Vrienden van Amphia
hebben een deel van dit project bekostigd.




Monumentendag (thema architectuur)

Het begon allemaal bij Bram. Ik vroeg hem hoeveel koeien ze bij hem
thuis hielden. Nou dat waren er 10 en een paard en een varken. Van
het een kwam het ander via koeien kwam het gesprek op de boerderij
van mevrouw Sommer, zij was de beste schilderes in de regio zo stelde
hij, want er hing een prachtig schilderij van zijn huis in de voorkamer.
En ja hoor zo werd het idee geboren voor een expositie. Het thema van
monumentendag was dit jaar immers architectuur.

Wie ik het ook vertelde overal kwamen de schilderijen tevoorschijn.
Buiten die van ons prachtige kerkje, was er een van een Buiten
(afgebrand in 1945 door de geallieerden, om te voorkomen dat Duitse
soldaten zich zouden verstoppen in dit pand) ook een huis aan de Bergse
Dijk inmiddels afgebroken (zie het boek van Kees Brouwers) ook de grote
verzameling van Adriaan Snoek ontvangen voor de Kerk. Tot een dag
voor de expositie kwamen de schilderijen bijeen. Twee van de
schilderijen werden verkregen voor een Huwelijk, andere door vererving
van moeder op zoon of dochter. We hebben er een feestje van gemaakt
die 13e september. Met na een toelichting van Hein de oudste zoon de
opening door de kleinzoon, vervolgens stond er in de consistorie een
buffet van koffie/thee met taart, cake Arretje Nof en sapjes klaar.

Bram zijn huis, geschilderd door mevr. Sommer-Kenniphaas.




Na bezoek aan de expositie konden bezoekers terecht in de voormalig
gereformeerde kerk die was opengesteld door de bewoonster Yvette. Een
rijksmonument van Adrie en Wim waar honing geproefd kon worden en
een toelichting werd gegeven op het slingeren de bijenwas etc. Tevens
werd bij Kees en Gerda een toelichting gegeven over het schilderij aan
de Bergse Dijk. Aan de Stationsweg kon een klein gezelschap terecht
voor een bezichtiging aan de Dubbelmanshoeve. Na afloop konden
mensen een bosje Dahlia’s plukken achter in de kerktuin. Voor degene
die er maar geen genoeg van konden krijgen was er op oud Drimmelen
bij Cecile een mogelijkheid om het mandenvlechten met wilgentenen te
bewonderen. Kortom een dorpsfeest die we met elkaar gevierd hebben.

Algemeen

Website
www.protestantsekerkmadedrimmelen.nl

Contactgegevens, Made

Protestantse kerk Made

t.a.v. dhr. D. Heil Dzn

Lucia Eijckenstraat 6, 4921 AN Made

tel. 06 12 39 85 07

email. protestantsekerkmade@outlook.com

Contactgegevens, Drimmelen

Protestantse kerk Drimmelen

t.a.v. dhr. H.C. Elling -Saarloos

Amalia van Solmsstraat 35, 4924 BR Drimmelen
tel. 0162 - 68 57 98

email. pkdrimmelen@hotmail.com

Bankgegevens, Made
Kerkvoogdij

NL40 INGB 0001 0998 62
Diaconie

NL13 RABO 0132 5213 18

Bankgegevens, Drimmelen
Kerkvoogdij

NL59 RABO 0373 7073 04
NL98 INGB 0001 0706 88
Diaconie

NL65 RABO 0373 7368 78
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